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Het doel van Stichting lona Reizen is het organiseren van retraites conform de
traditie van de lona Community in lona Schotland, zodat deze lona Community,
alsmede de Keltisch-christelijke spiritualiteit, oecumenische leefgemeenschap en
vieringen meer bekendheid verkrijgen onder diverse mensen en beroepsgroepen.

Stichting lona Reizen heeft geen winstoogmerk. De initiatiefnemers van
Stichting lona Reizen willen anderen graag kennis laten maken met de ‘lona
manier’' van leven. Tevens is er de mogelijkheid om tijdens de lona retraiteweek,
geaccrediteerde SKGV-punten (10) te bemachtigen voor de hoofdcategorie
Levensbeschouwing en spiritualiteit.

Veel mensen die lona bezocht hebben, komen daar weer terug. Het eiland is

een historische en inspirerende omgeving, die je openstelt en uitdaagt nieuwe
horizonten te verkennen. George MacLeod, de initiatiefnemer van de lona
Gemeenschap, beschreef lona als een ‘dunne plek waar alleen een vloeipapiertje
het materiéle van het spirituele scheidt’

www.stichtinglonareizen.nl
info@stichtinglonareizen.nl

©Copyright Stichting lona Reizen
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Een warm welkom in de lona abdij

Na een reis met het vliegtuig naar Glasgow, nemen we de bus of de trein naar Oban
waar we overnachten. De volgende morgen gaan we, op ons gemak, met een ferry
naar het eiland Mull en vandaar met de bus verder naar Fionnphort.

Vanaf Fionnphort is de Abbey op het eiland lona al in zicht! Na een korte oversteek
zetten we voet aan wal op lona. Het is tijd om ons te installeren in het gastenverblijf
in de lona Abbey. Een betekenisvolle belevenis op zich!

Een unieke kans om een week lang samen te leven met mensen
uit alle hoeken en tradities van de wereld.

lona Abdij

De gerestaureerde lona Abdij verwelkomt maximaal 48 gasten per week. De
accommodatie is sober en bestaat uit kamers voor 2, 3 of 4 personen. De Abbey
accommodatie is geheel aan de eisen van 2020 aangepast en vernieuwd.

lona gemeenschap

Samen met het personeel van de lona Gemeenschap delen gasten alle aspecten van
het leven: de maaltijden, de morgen en avond viering, activiteiten, klusjes en sociale
gebeurtenissen. Daarnaast zijn er wekelijkse evenementen die openstaan voor
iedereen.




Over het eiland lona

Het eiland lona, gelegen aan de westkust van Schotland, is een bijzondere en
mystieke plek. Niet alleen wisselen wind, zon, wolken en regen elkaar sneller af
dan waar ook in Europa, lona is tevens de bakermat van de Keltisch-christelijke
spiritualiteit.

Oorsprong van de Keltisch-christelijke spiritualiteit

Keltisch-christelijke spiritualiteit heeft haar oorsprong in 563 na Christus. In dat jaar
landt de lerse monnik Columba met 12 volgelingen op het zuidelijke strand van
lona. Zij bouwen een klooster dat vrij snel de spil wordt van de verbreiding van het
christelijk geloof in Schotland en Noord-Engeland. Het geloof kenmerkt zich door
Keltische invloeden, vandaar de naam Keltisch-christelijke spiritualiteit en geen
Keltisch christendom.

De kenmerken van de Keltisch-christelijke spiritualiteit
De Keltisch-christelijk spirituele wordt door theoloog, academicus en schrijver
lan Bradley samengevat in 3 woorden: Presence, Poetry en Pilgrimage.

Tijdelijke teloorgang van de Keltisch-christelijke spiritualiteit

In de ge eeuw maken de regelmatige invallen van de Vikingen een einde aan het
bloeiende religieuze leven op lona. De Keltische-christelijke spiritualiteit houdt echter
stand. Totdat in 1203 de Benedictijnen naar lona komen en de Keltische aspecten van
het geloof naar de achtergrond verdwijnen. Tijdens de reformatie in de 16de eeuw
komt het kloosterleven tot stilstand en raakt de abdij op lona langzaam in verval.

Herleving van de Keltisch-christelijke spiritualiteit

In 1038 neemt de Schotse dominee George MaclLeod de taak op zich de oude abdij
op lona te restaureren. Hij ziet de restauratie als een unieke kans om arbeiders,
theologiestudenten en vrijwilligers in gemeenschap te leren leven.

Hij hoopt dat zo de scheiding tussen gebed en politiek, geloven en alledaags
leven, doorbroken kan worden. De gerestaureerde abdij wordt een zichtbaar teken
voor de kerk en de wereld, waarin de 3 elementen van de Keltisch-christelijke
spiritualiteit, presence, poetry en pilgrimage en het doen en laten van de
gemeenschap, weer een plaats krijgen.
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Een praktisch en oecumenisch antwoord op armoede

Een jaar nadat de Great War uitbrak keerde George Macleod, als student, terug
naar Schotland terug om zich vanuit een sterk plichtsgevoel te melden bij het
regiment van Argyll and Sutherland Highlanders. George MaclLeod ontving twee
onderscheidingen voor zijn optreden tijdens deze oorlog: het ‘Military Cross' en de
‘Croix de Guerre avec palmes pour courage’.

George Fielden MacLeod Kerkelijke carriere op het spel

In 1938 nam George MaclLeod het besluit zich aan een groot

experiment te wagen. Hij legde aan de lona Cathedral Trustees

zijn plan voor om met een groep werkloze ambachtslieden en

een even grote groep predikanten in opleiding de ruines op lona
te restaureren. Voor hemzelf was dit een ingrijpende beslissing, waarmee hij zijn
financiéle zekerheid verloor en zijn kerkelijke carriere op het spel zette. Hij zegde toe
zich voor tenminste vijf jaar aan dit project te verbinden zonder financiéle vergoeding.

Na haar oprichting in 1938 ontwikkelt de Gemeenschap van lona
zich tot een praktisch en oecumenisch antwoord op de armoede
en werkloosheid in de jaren 1930 van Glasgow en omgeving. Het
streven naar economische rechtvaardigheid en integratie van de
armste en meest kwetsbaren, is hog steeds een van de pijlers van
de hedendaagse lona Community.

Hoe het op lona begon

De Schotse dominee George Macleod wil de ruines van Benedictijnenabdij

op lona wederopbouwen. In 1938 brengt hij jonge predikanten in opleiding en
werklozen ambachtslieden samen om deze taak uit te voeren. Dankzij de onderlinge
samenwerking ontdekken ze een gemeenschappelijk leven. De Keltisch-christelijke
spiritualiteit wordt zo nieuw leven in geblazen.




Keltisch-christelijre spiritualiteit samengevat

De Keltisch-christelijke spiritualiteit wordt door theoloog, academicus en schrijver
lan Bradley samengevat in 3 woorden: Presence, Poetry en Pelgrimage.

Precence

Presence staat voor het intense besef van de Keltische geloofsgemeenschap dat de
Ene in alle dingen aanwezig is. De hele kosmos wordt beschouwd als openbaring
van de goedheid en de creativiteit van de Ene. Zo worden alle activiteiten van het
gewone leven verbonden met de aanwezigheid van de Ene.

Poetry

Poetry staat voor de prachtige gebeden en liederen die de oorspronkelijke Keltische
christenen gebruikten om de presence van de Ene in alle dingen te eren.

Zegen voor mij, o' Eeuwige,
elk ding dat mijn oog ziet.
Zegen voor mij, o' Eeuwige,
elk geluid dat mijn oor hoort.
Zegen voor mij, o' Eeuwige,
elke geur die naar mijn neus gaat.
Zegen voor mij, o' Eeuwige,
elke smaak die naar mijn lippen gaat.
Zegen voor mij, o' Eeuwige,

elke noot die naar mijn lied gaat.

Uit boek ‘Het Keltisch Visioen'van Alexander Carmichael

Pelgrimage
Pelgrimage staat voor het besef dat mensen geen blijvende plek hebben op aarde,
maar als pelgrim steeds op weg zijn om aan het einde thuis te komen bij de Ene.
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Wandel in gedachten mee

Start en ontmoeting bij St Martin's Cross

De pelgrimage start met de ontmoeting met onze
begeleider voor de lona abdij bij het St. Martin's Cross. Het
Keltisch kruis is vernoemd naar Martinus, een Romeinse
soldaat die zijn kleed aan een bedelaar gaf. Het kruis stamt
uit de 7e eeuw. Met zijn zonnecirkel en zijn vlechtmotieven
staat het kruis ook symbool voor de opstanding en de
verbinding tussen hemel en aarde.

Het eeuwenoude nonnenklooster: de rol van de vrouw
Even verderop staan we stil bij de ruines van het
eeuwenoude nonnenklooster. Van de nonnen is weinig
bekend, zoals vrouwen vaker een kleine rol hebben
gespeeld in de geschiedenis van het christendom.

We staan in stilte stil bij de vraag welke vrouw een rol heeft
gespeeld in ons geloofsleven. Daarna zingen we samen het
lied 'Take me as | am’.

Een historisch kruispunt: keuzes

We wandelen door naar een historisch kruispunt van wegen.
Bij deze ‘crossroads’ kwamen de eilanders vroeger bijeen
voor ontmoeting en overleg. Zo komt ieder van ons in het
leven van alle dag ook terecht op kruispunten die om een
keuze vragen.

Een klein meertje: vanzelfsprekendheid

De pelgrimage loopt verder langs een onverhard pad door
de heuvels en stopt bij een klein meertje. We luisteren naar
de wind, het water, de zee en nemen de tijd om te verstillen.

Het kiezelstrand van Columba bay: achterlaten en
meenemen

We wandelen door naar het kiezelstrand van Columba Bay,
de plek waar de monnik Columba hoogstwaarschijnlijk

voet aan wal zette. Daar nodigen we iedereen uit een kiezel
te pakken. Deze kiezel staat symbool voor wat je hier wilt
achterlaten. Nadat ieder van ons zijn steen in zee heeft
gegooid, kiezen we elk een nieuwe kiezel die staat voor wat
je wilt meenemen van lona. Misschien een kleine steen voor
een 'lichter leven™?




Een prachtig uitzicht: bijzondere belevenis

Na de thee volgen we een pad tussen rotsachtige groene heuvels dat ons leidt
naar een heuveltop met een prachtig uitzicht. Hier blijjven we enige tijd. Terwijl we
genieten van het uitzicht, bedenken we ons wat voor bijzonders we zelf beleefd
hebben.

Hermit's cell: verstilling

De pelgrimage gaat verder naar de steencirkel Hermit's cell. Daar verstillen we ons
met de omgeving en de natuur. Al aardig verzadigd met indrukken vervolgen we
onze weg door drassige weiden en glooiende landschappen. De lona Abdij komt
steeds dichterbij.

Een klein kapelletje: afscheid

De laatste plek die we bezoeken tijdens de pelgrimage is een klein kapelletje
naast de lona Abdij. Dit is het oudste bouwwerk van Keltisch oorsprong op het
eiland. Rondom het kapelletje liggen veel Schotse en Noorse notabelen begraven.
Hiervandaan gaan we ieder ons weegs om te rusten en ons op te frissen.
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Staffa

Tijdens de 7-daagse verzorgde lona reis maken we een bootexcursie naar het
onbewoonde wondereiland Staffa. Dit eiland wordt door velen gezien als een van
Schotlands meest bijzondere eilanden.

Je zal de papegaaiduikers, basaltpilaren en het prachtige uitzicht niet snel vergeten.
Bij redelijk tot goed weer vaart er een kleine motorboot naar Staffa. De tocht duurt
ongeveer een uur.

Na aankomst op het eiland hebben we ongeveer 2 uur om het eiland verkennen.
Daarna vaart de boot weer terug. Staffa is net als lona onderdeel van eilandengroep
De Hebriden. Samen vormen de eilanden een zeehonden- en vogelreservaat.

Puffins

Vanaf april nestelt op Staffa een grote
kolonie papegaaiduikers. De aanwezigheid
van mensen beschermt hen tegen
roofvogels. De papegaaiduikers hebben
dan ook geen angst voor mensen en
vliegen vanuit de zee omhoog tot vlakbij
Jje voeten. Een geweldige ervaring. De
zeskantige pilaarstructuren van basalt.

De naam Staffa is verbasterd Oudnoors voor
Staffa dat 'Pilareneiland’ betekent.

De naam is geinspireerd op de vreemde,
zeskantige pilaarstructuren van basalt, die
een groot deel van het eiland vormen.

De pilaren zijn een overblijfsel van een vulkaanuitbarsting 60 miljoen jaar geleden. Het
magma baande zich een horizontale weg door kalkgesteente en kristalliseerde daarna
verticaal. Door erosie van de zee zijn aan de rand van het eiland 3 grotten ontstaan.
Fingal's Cave met een diepte van 70 en een hoogte van 20 meter is de bekendste.
Deze grot bereiken we via een spectaculair pad langs de buitenzijde van het eiland.

Inspiratiebron voor Jules Verne en Mendelsshon

In de loop der jaren heeft Staffa verschillende schilders, schrijvers en musici
geinspireerd. Zo speelt het boek 'De Wonderstraal' van de Franse schrijver
Jules Verne zich op Staffa af. Felix Mendelssohn componeerde zijn epische
ouverture “Die Hebriden", nadat hij in 1829 een bezoek aan Staffa had gebracht.



Moge de weg altijd voor je oprijzen om je tegemoet te komen
Moge de wind altijd op je rug zijn
Moge de zon je gezicht behaaglijk verwarmen
Moge milde regens je velden en je ziel bedauwen
En tot we elkaar weer mogen ontmoeten

Moge de Eeuwige je bewaren in de palm van zijn hand
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Bij - en/of nascholing: geestelijk verzorgers, predikRanten, pastores.
Levensbeschouwing en spiritualiteit

Keltische spiritualiteit en liturgie
Retraite & studieweek lona community (id nummer: 436520)

Ontmoeting en verblijf in de abbey op lona met de lona community.
Liturgie, muziek, pelgrimage, papegaaiduikers, mindfulness, uitwaaien, rust,
wandelen, humor, ont-moeten. Kennismaking met keltische mystiek en spiritualiteit.

SKGV geaccrediteerde lona reis. 10 Punten

Een globaal overzicht van de dagindeling.

Tijdens het verblijf in de community, krijgt een ieder een taakje bij het ontbijt,
lunch of avondeten. Verder wordt een ieder geacht om na de ochtendviering
zich 30 minuten aan een huishoudelijke taak te kwijten.

Programma nascholing

Zaterdag
Aankomst zaterdagmiddag, inbedding in de lona community.
Avonds viering.

Zondag
Avondmaalsviering, tijd vrij om te besteden, avondviering.

Maandag
Morgenviering, mindfulness-meditatie, tijd vrij om te besteden, avondviering.

Dinsdag
Morgenviering, college hedendaagse keltische spiritualiteit door member van de lona community,
s'middags pelgrimage van 13:30-17:00, avondviering (healingservice)

Woensdag
Morgenviering, voorbereiden keltische avondmaalsviering, s'middags naar onbewoond eiland Staffa
met papegaaiduikers (natuurmeditatie), avondviering. Keltische dansavond (facultatief).

Donderdag
Morgenviering, vrij, smiddags bezoek keltisch lona museum s'avonds keltische avondmaalsviering.
Daarna afscheidsavond met toneel.

Vrijdag
Morgenviering met keltische reiszegen, afscheid community en vertrek huiswaarts.




